FOTO'S:LIESBETI SLUITER

Alle zintuigen vieren feest op Insel
Hombroich, een Duitse oase temidden van
suikerbieten en kolengroeven, met als motto
‘kunst parallel aan de natuur’.
LIESBETH SLUITER

bekken op een tak. De dag is
nog maar net begonnen.

I en ijsvogel! Jaren op
gewacht, uren zitten
staren, en hier duikt

er zomaar ecn \'!E\k YOOor ons
het water in. Met een visje in
zijn bek Hitst hij tevoorschijn Het twintig hectare grote

en gaat nog even blauw zitten  Inscl Hombroich - geen echt

ciland overigens - ligt in
Duitsland, tussen Diisseldorf
en Neuss, in een regio waar
velden met suikerbieten en
aardappelen worden afgewis-
seld door hoogovens ¢n diepe
groeven van kolendagbouw.
In 1984 kocht vastgoedhan-
delaar Karl-Heinrich Miiller
het ‘eiland” aan om zijn
uitdijende kunstverzame-
ling lucht te geven, onder het
motto ‘kunst parallel aan de
natuur’ Daartoe herstelde
cen landschapsarchitect oude
landschapsfuncties en voegde
iertje de
Erft mocht weer zijn oude

nieuwe toe; het ri

kronkelende zelf worden.

Een beeldhouwer ontwierp
paviljoens voor de kunstver-
zameling. Beeldend kunste-
naars richtten werkplaatsen
in en werkten samen met

de bouwende beeldhouwer

- cen beetje zoals in de Mid-
delecuwen, toen de kunsten
nog niet gescheiden waren
cn prestaties eerder collectief
dan individueel waren. Insel
Hombroich is doordrenkt van
een ‘wij-gevoel’ In de woor-
den van Miiller: “Iet eiland
is oervrouwelijk. Het baart,
verbindt, steunt, dient en laat
vrij. Het is geen moeten maar
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mogen. Het is nict of-of, maar
en-en. Het nodigt iedereen uit
zichzelf dagelijks te onder-
zoeken. Het is geen mannelijk
speelveld voor organisatie,
gejakker, opeenhoping, macht
en schijnwerpers”

Kunst met open deuren
Ze kunnen het mooi zeggen,
die Duitsers. Maar Insel
Hombroich maakt het waar.
Na de ontmoeting met de
ijsvogel lopen we door de
georchestreerde wilder-

ar

metalen objecten, Boeddha-
hoofden met sensuele lippen
naast schilderijen waarvan
de kleur je naar binnen wil
trekken.

Als je ogen moe zijn, mag je
gaan proeven. In de kan-
tine eet je fruit uit eigen
boomgaard, roggebrood
met reuzel en dikke kren-
tenboterhammen, alles
inbegrepen, in de geest

van Hombroich, en in de
toegangsprijs. En daarna wil
je weer naar buiten, naar de
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: . ; paviljoerts en de bloemen- schenen peultje stonden als

weiden, de zwerfkeien en
schilderijen, de kersenbomen
en de vijvertjes vol eenden-
kroos waarin Cambodjaanse
beelden zich al jaren probe-
ren te spiegelen. De hele dag
hebben we er rondgelopen,
tot we ten slotte even ver-
wonderd bij een zondoor-
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nis van een dichtbebladerd
ooigebied, met riet en
omgevallen bomen. Een

felle regenbui drijft ons naar
een van de elf paviljoens die
de beeldhouwer ontwierp,
en die terecht ‘begaanbare
beeldhouwwerken” worden
genoemd. Materiaal, vorm
en licht hebben het zo goed
met elkaar getroffen dat je

er met plezier een week in
opgesloten zou willen worden
— ware het niet dat alle deuren
openstaan. Je realiseert het
je later pas: hoe vreemd het
is een vlieg te zien landen

op een Rembrandt, vogels te
horen zingen van achter een
Picabia. Kunst parallel aan
de natuur; je zintuigen weten
het eerder dan jijzelf. Daarbij
geholpen door het ontbreken
van verklarende bordjes. Je
moet je wel verlaten op je
ogen, net als kunstverzame-
laar Miiller kennelijk doet:
je vindt ceuwenoud Perzisch
keramick naast strakke
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bij een onbetaalbaar blauw
schilderij van Yves Klein

- kijk nou, net zo blauw als
die ijsvogel! m

Insel Hombroich is het hele
jaar door dagelijks open.
www.inselhombroich.de




