Zijn ogen ademen nog de helderblauwe
weidsheid van het Friese land waar hij zijn
leven lang woonde. Karst Walsma (84) was

tuinder. ‘Aardappels zoeken bij een baas na school-
tijd, daar begon het mee. Rond ons huis in Holwerd hadden
we een grote tuin. Daar teelde ik voor het eerst zelf groen-
ten. Later kocht ik een huis in Franeker, en kreeg steeds een
stukje grond erbij. Er kwam een kas, op het laatst wel hon-
derd ruiten. Ik verbouwde aardappelen, kolen, wortelen,
witlof, spinazie, rabarber, sla, andijvie, tomaten, van alles.
Het werd verkocht aan winkels in de dorpen en ik bracht
het naar de veiling.” Wat hijzelf graag eet? Dat vindt hij een
rare vraag. ‘Als het spinazietijd is, plof je daarin, als er ra-
barber is eet je dat. Koken is het werk van de vrouw. We
hadden altijd wel iets om de bocht staan, zelfs in de oorlog.
lets te snijen in de tuin, een kip om te slachten. Er ging ook
wel eens een konijn in de pan, maar die waren meer voor de
mooiigheid. Ze gingen naar de tentoonstelling. De kippen
ook trouwens. Friese hennen, niet zo groot, maar goede leg-
hennen. De bakker kocht soms eieren bij ons.’

iesbeth Sluiter

In de lente van 2000 verhuisde Karst

Walsma naar verpleeghuis Stellinghaven

o in Appelscha, nog nét Friesland. Zijn kinde-

lekst en foto

ren hadden lang gezocht naar een plek waar de
ontheemding niet te hard zou toeslaan en kwamen uit bij
Stellinghaven. In plaats van lange gangen met schuifelende
bewoners tref je er een tuin met schoffelende bejaarden. In
de perken met groenten en kruiden kunnen ze bonen opbin-
den, sla snijden en aardbeien plukken. Ze wrijven een
blaadje maggiplant fijn, een geur die herinneringen op-
roept. Karst Walsma nam niet alleen grote teilen en potten
met planten mee van huis, maar ook zijn konijnenhok en
een paar Friese hennen. Gaan we ze even voeren? Ja! De
verpleging willen ze nog wel eens gemeen in de kuiten pik-
ken, maar hun oude baas wordt vreedzaam onthaald. Als
we weer buiten staan zegt hij: ‘Het was wennen hier, maar
met je spullen om je heen kun je de grond goed gebruiken.’
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