Rebelse bankjes

Kun je met meubels de wereld verbeteren?
Natuurlijk niet. Of toch wel?

LIESBETH SLUITER

Toen de Braziliaanse broers
Humberto en Fernando
Campana in de jaren

tachtig hun eerste stoelen
ontwicrpen, was er geen

geld voor dure materialen

en productieprocessen.

Wel gevoel voor humor,

een drift om dingen te
maken, en een haat-liefde
verhouding met Sdo Paulo,
kakofonische miljoenenstad
vol overlevingskunstenaars.
Alles bij elkaar bleek dat een
vruchtbare voedingsbodem
voor een serie producten die,
gemaakt van vaak banale

en onooglijke materialen,

er desondanks in slagen

een bewonderend ‘Oh!’ een
verrast Ah!, of op zijn minst
een glimlach te ontlokken aan
de mensen die ze onder ogen
krijgen.

Rotanvlechters en makers van lappenpopjes
werken aan stoelen van Campana. Hierboven:
Kaiman jJacare.

In de mooie tentoonstellings—
ruimte van het Maastrichtse
NaiM/Bureau Europa zien

we noppenplastic, tuinslang,
afvoerputjesroosters,
schuimrubber, karton,
afvalhout en zelfs houtskool
getransformeerd tot meubels,
vazen, lampen, fruitschalen,
tassen en schoenen. In de
schuimrubber rozetten van
het Sushi meubilair lijken
verhalen gewikkeld over
boksers, barkeepers en
bedelaars. Op het gigantische,
aan de fauna van de Amazone
ontleende
zitmonster
Kaiman

Jacaré wil je niets liever dan
avond aan avond avonturen
bedenken met vrienden

en vriendinnen. Dat is in
ieder geval één manier om
met meubels de wereld te
verbeteren: ze kunnen er een
beetje schoonheid en plezier
aan toevoegen.

Toen mijn moeder op de
website de tuinslangstoel zag,
zei ze: ‘Maar dat kan ik ook!”
En waarom ook niet? Wie
weet hoeveel mensen door het
voorbeeld van de Campana’s
uit een consumentencoma
zijn ontwaakt, een oude
stoel en een tuinslang uit
hun schuurtje hebben gevist
en daarmee aan de slag zijn
gegaan. Wereldverbetering
nummer twee: meubels
kunnen bijdragen aan

herontdekking van
eigen creativiteit
en van het aloude
handwerk.

Op een filmpje leiden
de broers ons rond in
Sao Paulo.“Een orkaan
van een stad,” zegt
Fernando. De camera
schokschoudert door
de barokke jungle van een
markt. Een sjofele man vouwt
een oude matras dubbel en
gaat daarop zitten wachten
tot de bus komt. “Kijk,” zegt
Humberto, “de mensen van
deze stad hergebruiken
alles, Sdo Paulo is het
grootste recycle-centrum
van de wereld.” De broers
bewonderen de
inventiviteit van
deze overlevers
en gebruiken
de principes
die ze
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ontdekken
in hun
werk. Het
kartonnen
bankje Papel,
geniaal in zijn
eenvoud, lijkt rechtstreeks
afkomstig van de stapels
kartonnen dozen die jongens
op straat verzamelen voor
hergebruik. Maar het bankje is
natuurlijk van nieuw materiaal
gemaakt — net als de meeste
onder recycle-vlag varende
Camapana-ontwerpen. En
zelfs al zouden er alleen
hergebruikte materialen in
hun werk zitten, dan is het
een druppel op een gloeiende
plaat. De tentoongestelde
ontwerpen zijn niet bedoeld
voor Hema of Blokker;
velen zijn zelfs unica,
alleen te zien in musea. Ze
vormen wél een statement
over nut en noodzaak van
hergebruik. Daarom als
voorzichtige nummer drie:
meubels kunnen bijdragen
aan bewustwording over
recycling.

Diezelfde voorzichtigheid

gaat op voor het sociale imago
van het ‘merk’ Campana.

Met de stoel Multidao Mu-
lata, gemaakt van tientallen
handgenaaide lappenpopjes,

ondersteunen de
broers dit traditio-
nele handwerk uit
de stad Esperanga.
Diezelfde focus op
ambacht en arbeid
zien we bij Transplas-
tics, een serie meubels
waarbij gevlochten
rotan een tegenaan-
val lijkt te lanceren op
de lelijke maar commercieel
succesvollere plastic stoeltjes,
door deze op een symbioti-
sche manier te overwoekeren.
Hiervoor contracteerden de
broers de laatst overgebleven
rotanvlechters uit Sao Paulo
en voorkwamen zo niet alleen
de teloorgang van een oud
ambacht, maar ook drei-
gende werkloosheid voor tien
mensen. Evenzovele druppels
op een gloeiende plaat, maar
toch: een goed voorbeeld
en opnieuw een statement.
Ditmaal over nut en genoe-

gen van werk en
handvaardigheid.

En daarmee staan er vier poten
onder de stoel die bewijst dat
meubels wel degelijk de wereld
kunnen verbeteren. B

Antibodies. De werken van
Fernando & Humberto Campana
1989 - 2009. Van 13-3 t/m 6-6

bij NAiM/Bureau Europa. Zie
www.bureau-europa.nl en www.
campmms.com,hr.

Met de klok mee: Vitéria
Regia, sushi’ van schuim-
plastic. Banquete, uit de
serie stoelen van knuffel-
beesten. Serie Transplastics
tuinstoelen overwoekerd
door rotan. De beroemde
Vermelha, omwikkeld met
acryl-katoendraad.




