Waar hangen ze uit?
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/ tjes, een assortiment rieten waaiers en mandjes om
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{Op de ﬂ_ﬁg van Dedemsvaart naar Hardenberg zie
ik ze ineens staan in hun Bermuda shorts, op slipper-

zich heen uitgestald op de stoep voor hun huis.
'Ha jongens, is dit een winkeltje?’ Ja, de broertjes
met de prachtige namen Tabor en Troy zijn de handel
ingegaan. 'Hoe oud zijn jullie?’ Vijf vingers steken ze
op. ‘Maar eerst waren we vier’, zegt Troy ernstig.
‘Tweeling?’ vraag ik overbodig; ze knikken. Ze zijn
vaak samen, maar niet altijd. ‘Soms ga ik buiten
spelen en Troy binnen.’

De schoolvakantie is net aangebroken. ‘We gaan
zaterdag naar Kroo-aatasieje,' zegt Tabor met een
mengeling van verlegenheid en trots, ‘de caravan
staat al klaar.” Ik denk dat hij heeft geoefend op het
spannende nieuwe woord. " ¢

De inventaris van het winkeltje komt uit hun'school,
aan de overkant van de straat. Oudere kinderen




