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Tweede kans in de keuken

Horeca-ondernemer Wim Boswinkel (57) ziet in Nederland veel grenze-
loosheid en weinig discipline. Hij vindt dat kinderen daarvan het slacht-
offer worden en probeert hen te helpen door hen aan het werk te zetten.
Wie het verbruit mag uien schillen.

k gaf niks om leren en we hadden het
thuis niet breed, dus ik ging graag werken.
1k heb van alles gedaan.
Hoogspanningsmasten, steenfabriek, con-
structiebankwerker, vrachtwagenchauffeur.
Dat laatste vond ik hartstikke mooi, maar Joke
en ik hadden inmiddels een kind, en als ik
’s nachts vanaf de autobaan een verlicht voetbal-
veldje zag dacht ik: dat heb ik nou niet.
Uiteindelijk kochten we Het Wapen van Valburg,
een café met een zaal. Ik haalde mijn koksdiplo-
ma en het café werd Restaurant-Gasterij-
Zalencentrum het Wapen van Valburg.’
Wim en Joke Boswinkel ontplooien er een duize-
lingwekkende hoeveelheid activiteiten. A la carte
restaurant, Scandinavische buffetten, Caribbean
avond, themabruiloften, thuishonk van de carna-
valsvereniging, je kunt het zo gek niet bedenken.
Naast het gewone personeel lopen er sinds zes
jaar ook stagiaires rond van een justitiéle jeugd-
inrichting en van een jeugdpsychiatrische
Kkliniek.
‘Niet als goedkope arbeidskrachten, dan nam ik
wel andere die meer kunnen. Ik vind het leuk
om kinderen die een slechte deal hebben gehad
in het leven een tweede kans te geven. Om uit
die blagen te halen wat erin zit. Maar ik neem
niet iedereen. Er zijn erbij die iemand de strot
hebben afgesneden en sommigen krijg je nooit
meer terug in de maatschappij. Maar anderen
zijn allejézusslim, je moet alleen even zoeken en
ze de kans geven het te laten zien. Ze moeten
aandacht krijgen van gewone volwassenen, niet
alleen van justitie en psychologen.’

KRUIS OP DE ENKELS

Wat hij zijn stagiaires wil bieden is een gevoel
van eigenwaarde, werkervaring en een huiselijke
sfeer. ‘Duidelijke regels, fatsoenlijk eten, pa en
moe zijn er altijd. Als ze hier aankomen willen
ze allemaal in de productiekeuken of bediening,
maar ik moet eerst weten wat voor vlees ik in de
kuip heb. Eerst in de spoelkeuken, afwassen,
opruimen. Als ze iets niet goed doen, zeg ik dat
ze daaraan moeten werken. Als ze zes keer het-
zelfde fout doen ga ik foeteren. Dan zeggen ze
dat ze problemen hebben. Het is bij hen vaak de
schuld van anderen en deels is dat ook zo.
Terwijl een kind zoiets boeiends is, zoiets won-
derlijks, zijn er in Nederland aso’s die kinderen

maken en niet voor hen zorgen. Toch moeten ze
zelf verantwoordelijkheid nemen. Als ze bijvoor-
beeld de bus missen, kunnen ze minstens
bellen.

Boswinkel heeft maar een stagiaire tegelijk.
‘Anders kunnen ze samenspannen.’ Ze blijven
gemiddeld zes tot acht maanden. Soms zijn er
regelrechte successen. Zoals het meisje dat hij
aan een baan hielp bij een kennis en die daar na
een jaar nog werkt. Twee stagiaires konden hun
biezen pakken. ‘Daar zat niks bij, daar had ik
niets aan. Ongeinteresseerd, het kruis van hun
broek op de enkels, niet komen opdagen. Je zit
in een team, collegialiteit is hier belangrijk. Als
iemand het een paar keer verbruit, heb ik een
kist uien staan die hij mag schillen. Daarna nog
een. En zo gaan we verder.

EEN BIERTJE

Hij ligt wel eens in de clinch met de instellingen.
‘Die willen de kinderen om tien uur’s avonds
binnen hebben. Maar in de horeca werk je tot
twee uur. Daarna is het nakletsen met een stukje
kaas en een biertje. Dat moeten ze ook meema-
ken, die omgang met elkaar. Maar dat mag dan
niet.”

Hij heeft geen contact met behandelaars, en
heeft er ook niet veel mee op. ‘Psychologen en
psychiaters praten over dingen waar ik geen ver-
stand van heb, en ik denk dat zij geen verstand
hebben van een goede sfeer voor die blagen. Ze
willen alles definiéren, terwijl in een mens niet
alles definieerbaar is. Ze praten op een manier
die niemand snapt en ze verplaatsen zich niet in

. het kind. 1k weet ook niet precies hoe het moet.

Die kinderen klappen snel dicht, ze zijn al zoveel
hulpverleners tegengekomen. Ik hoef niet hun
hele achtergrond te weten, maar ik zeg wel dat
praten helpt. Of schrijven. Soms, als ik met zo’n
blaag aan de bank sta te snijden... er komt van
alles uit. Sommigen hebben vanaf hun dertiende
de hoer gespeeld. Ik zeg dat ze zich niet hoeven
schamen. Ik prijs alles wat ze goed doen. Maar
één ding weet ik zeker: discipline moet er zijn.
Misschien noemen ze me een dictator of een
beul, maar kinderen moeten leren dat ze moeten
werken voor hun centen. En op het eind van de
dag krijgen ze een biertje van me. Eéntje.’

Dit is het laatste deel van Achtervangers

NR7-PSY+2007 33



